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Wat scheidt ons van God?  
Onze zonden. 

Kwade gedachten, gemene woorden, 
slechte daden maken ons schuldig en 
ongelukkig.

‘Want allen hebben gezondigd  
en komen te kort  

aan de heerlijkheid van God’
De Bijbel, Romeinen 3:23

GOD
DE MENS



Jezus Christus, de Zoon van God, heeft 
een brug gebouwd: 

Hij leed en stierf voor ons aan het kruis. 
Uit liefde gaf Hij Zijn leven om onze 
schuld voor God te verzoenen.

’Christus heeft eenmaal  
voor de zonden geleden,  
de Rechtvaardige voor 

onrechtvaardigen,  
opdat Hij ons  

bij God zou brengen’.
De Bijbel, 1 Petrus 3:18

GOD

JEZUS CHRISTUS

DE MENS



‘Geloof in de Heer Jezus 
 en u zult gered worden’.

De Bijbel, Handelingen 16:31

JEZUS CHRISTUS

GOD

Ga vandaag deze brug over:  
erken je zonden eerlijk en vol berouw 
aan God en accepteer Jezus Christus als 
Redder!

Zo ontsnap je aan het oordeel.

DE MENS



Gods Woord is waar,  
aanvaard het dankbaar:

‘Christus Jezus is in de wereld 
gekomen om zondaars te redden’.

De Bijbel, 1 Timotheüs 1:15

Evangelie-Lektuur
Postbus 260  ·  7120 AG Aalten 
Nederland 
www.uhwdw.nl 
www.debijbelvoorjou.nl

kijk ook eens op ons youtube-kanaal:  
deBijbelvoorjou
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